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JE ZOEKT… MAAR WAAR EIGENLIJK? 
We hebben net Pasen gevierd: de opstanding van Jezus uit de dood. Een 
feest van hoop dat ontstaat uit wanhoop. Maar als we even stil worden en 
echt in dat verhaal stappen, ontdekken we iets heel menselijks. Maria 
Magdalena gaat vroeg in de ochtend naar het graf. Ze komt niet met een 
groot geloof. Ze komt niet met de overtuiging dat Jezus is opgestaan. Ze 
komt als iemand die rouwt. Ze komt om te zoeken wat ze verloren is. Ze wil 
alleen het lichaam van Jezus vinden, iemand van wie ze houdt.  
En precies daar herkennen we onszelf. Wij zoeken naar betekenis wanneer 
het leven leeg voelt. Wij zoeken naar antwoorden wanneer alles onzeker is. 
Wij zoeken naar troost wanneer ons hart pijn doet. Maar vaak, zonder dat 
we het merken, zoeken we op de verkeerde plek. We zoeken geluk in het 
verleden dat niet meer terugkomt. We zoeken onze identiteit in wonden die 
nog niet geheeld zijn. We proberen leven te vinden in de “graven” van onze 
ervaringen: mislukkingen, verlies, spijt en gebroken verwachtingen. We 
gaan naar dat “graf”… en hopen daar iets te vinden. Maar een graf bewaart 
alleen, het geeft geen leven. 
Maria staat vlak bij Jezus. Ze ziet Hem. Maar ze herkent Hem niet. 
Waarom? Omdat ze helemaal opgesloten zit in haar verdriet. Soms is God 
al dichtbij: in mensen die om ons geven, in nieuwe kansen die zich 
aandienen, in kleine krachten die ons helpen vol te houden. En toch vragen 
we: “Waar is God?” Niet omdat Hij er niet is, maar omdat wij Hem nog 
zoeken op plekken die al “dood” zijn.  
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Maria wil Jezus vasthouden. Ze wil iets tastbaars, iets zekers, iets wat ze 
kan controleren. Maar Jezus zegt: “Houd Mij niet vast.” Alsof Hij zegt: 
“Je kunt niet terug naar hoe het was. Je moet Mij op een nieuwe manier 
leren kennen.” Daar leren we iets wezenlijks over geloof. Geloof betekent 
niet dat je alle antwoorden hebt. Geloof betekent niet dat alles zeker is. 
Geloof is vertrouwen op aanwezigheid, zelfs wanneer je het nog niet 
begrijpt. We weten niet altijd waar ons leven naartoe gaat. We begrijpen 
niet altijd Gods plan. Maar stap voor stap mogen we ontdekken: Hij leeft. 
En Hij is hier. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN van 11 tot en met 19 april 2026.  
Zaterdag 11 april: Zaterdag onder het octaaf van Pasen.  
19.00 uur: H. Mis in de sacristie. 
    Intentie: overleden familieleden Luijten-Klinkers. 
Zondag 12 april: Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 

    Intenties: overleden ouders Steijns-Speetjens (gest.  
    jaardienst); Marieke Timmers-Sassen (gest. jaardienst);  
    Jan Slakhorst (zeswekendienst); Mariet Janssen-Wijnen en  
    dochter Christien van der Sterren-Janssen (gest. jaardienst);  
    Bertien Houtvast-Eurelings (jaardienst). 

Maandag 13 april: Maandag na de 2e zondag van Pasen. 
08.00 uur: H. Mis.  
Dinsdag 14 april: Dinsdag na de 2e zondag van Pasen.  
        Geen H. Mis. 
Woensdag 15 april: Woensdag na de 2e zondag van Pasen.  
08.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 16 april: Donderdag na de 2e zondag van Pasen. 
09.30 uur: H. Mis. 
 Intentie: bijzondere intentie. 
Vrijdag 17 april: Vrijdag na de 2e zondag van Pasen. Geen H. Mis. 
Zaterdag 18 april. Zaterdag na de 2e zondag van Pasen.  
19.00 uur: H. Mis, in de  sacristie. 
     Intenties: overleden ouders Hubert Roks en Maria Speetjens  
     (jaardienst); Mia Frissen-Lucassen;  
Zondag 19 april: Derde zondag van Pasen. 
11.15 uur: H. Mis. 
         Intenties: Jacques Laeven (gest. jaardienst); Wiel en Marc  
     Thoma. 
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Weekdienst: van 12 t/m 18 april 2026: kapelaan Sintus Depa s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag     11 april 19.00 uur: mevr. T. Hennekens. 
Zondag       12 april 11.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag     11 april 19.00 uur: (in sacristie). 
Zondag       12 april 11.00 uur. dhrn. R. Thomassen en P. van der Zalm. 
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   11 april 19.00 uur:    -------- 
Zondag      12 april 11.00 uur:    acolieten 
Maandag   13 april 08.00 uur:    Lotte Ströckens 
Woensdag 15 april 08.00 uur:  Cédric Hoeberigs 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Vertrouw op Gods barmhartigheid. 

Jezus geeft aan dat ons geloof ons dusdanig 
sterk maakt, dat we in staat zullen zijn alles 
wat ons angst zou kunnen aanjagen, te 
trotseren. Hij begiftigt zijn leerlingen met de 
Heilige Geest. Tomas had in eerste instantie 
moeite dit alles te geloven. Maar de Heer 
geeft hem een nieuwe kans en die tweede 
keer neemt hij het geloof ten volle aan. Jezus 
heeft geduld met mensen en is bereid om ons 
altijd weer een nieuwe kans te geven. Zo laat 
hij zijn barmhartigheid zien. 

 
TAIZÉVIERING IN APRIL 2026. 
Graag nodigen we u uit voor de Taizéviering op vrijdag 17 april 2026  om 
19.00 uur in de pastorie van Schimmert (naast de kerk). In een Taizé-
viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, 
de momenten van stilte en de Bijbeltekst ontstaat er een rust waarin ruimte 
is om bij God en bij jezelf te komen. De gezangen zijn korte liederen die 
meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. We hopen u daar 
weer te mogen begroeten. Aansluitend is er de gelegenheid voor een 
gezellige samenkomst onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Aanmelding is niet nodig!  
Bij vragen graag mailen naar: kloosterschimmert@montfortanen.nl 

mailto:kloosterschimmert@montfortanen.nl
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DAMESKOOR SCHIMMERT 1973. 
Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van het dameskoor werd  
Tiny Conraads-Simons gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap. 
Pastoor Dölle reikte haar de oorkonde, een medaille en een draagspeld uit 
van de Sint Gregoriusvereniging. 
Met een mooi dankwoord van de voorzitter, een boeket bloemen en 
uiteraard felicitaties van de aanwezigen werd de huldiging afgesloten. 
 
WOENSDAGSE VREDESTOCHT. 
Vanaf woensdag 8 april is er ook in Schimmert een wekelijkse vredestocht. 
Inwoners komen samen bij hun plaatselijke kerk voor een korte wandeling 
en een moment van stilte, verbonden met mensen wereldwijd die hetzelfde 
doen. 
We verzamelen om 19:30 uur bij de kerk. 
Om 19:45 uur vertrekken we voor een korte wandeling. 
Om 20:00 uur houden we gezamenlijk één minuut stilte, als stil gebaar 
tegen geweld en onderdrukking, en voor wereldwijde vrede. 
De kerk zien we hierbij als een centrale en verbindende plek, toegankelijk 
voor iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging. 
Het initiatief is laagdrempelig en vrij: iedereen kan aansluiten of het idee in 
zijn eigen dorp of stad oppakken. 
Zie ook de losse flyer in dit parochieblad, bewaar hem of deel hem met 
anderen. 
De initiatiefnemer hoopt dat dit eenvoudige ritueel zich als een olievlek mag 
verspreiden, lokaal én internationaal. 
Het ontstond als paasgedachte binnen een groep mensen van over de hele 
wereld, die samen de Camino naar Santiago de Compostela hebben 
gelopen en nog altijd met elkaar verbonden zijn. 
“Vrede begint bij onszelf, en in het samen stil durven zijn.” 
Loop je met ons mee? 
 
EHBO. 
Maandag 13 april herhalingsles "reanimatie met AED"; tijdstip volgens 
opgave, zie mail. 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
Kienen. 
Op dinsdag in de even weken wordt er gekiend. De komende data zijn: 
dinsdag 14 april 2026 en dinsdag 28 april 2026, aanvang 14.00 uur in het 
gemeenschapshuis. Niet-KBO-leden zij ook welkom. 
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DoorTrapBeweegdag  
Op dinsdag 19 mei 2026 organiseren we in overleg met de gemeente 
Beekdaelen en de Senioren Limburg een DoorTrapBeweegdag te 
Schimmert, met als doel om de deelnemers extra fietsvaardigheden mee te 
geven. Ook niet-KBO-leden kunnen hieraan meedoen. 
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
(Chrit Leenders) tel 06-81881773 of per mail: kboschimmert@gmail.com. 
 
Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering) 2026. 
Op dinsdag 21 april 2026 vindt onze jaarvergadering plaats, aanvang 14.00 
uur in het gemeenschapshuis. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor 
KBO-leden. 
Gezien de te behandelen agendapunten wordt uw aanwezigheid ten 
zeerste op prijs gesteld. 
 
Busreis naar Kantfabriek te Horst samen met de KBO Gronsveld op 30 
april 2026. 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij op donderdag 30 april 2026 
een busreis naar het museum “De Kantfabriek” in Horst. 
 
Programma: 

 1e opstapplaats: Kerk Gronsveld om 10.30 u. 
 2e opstapplaats Oranjeplein Schimmert om 11.00 u. 
 Aankomst in Horst omstreeks 12.00 u. 
 Lunchen in John’s Foodstore, naar eigen keuze en op eigen kosten. 
 Buschauffeur Con Gerards speelt tijdens de lunch op zijn 

accordeon. 
 13.15 u vertrek naar Museum de Kantfabriek, 
 Rondleiding: duur, een tot anderhalf uur. 
 16.00u: vertrek naar huis met een mooie bloesemroute. 
 Thuiskomst in Schimmert om 17.00 u en in Gronsveld rond 17.30 u. 
 De bijdrage  is € 15,00 voor de bus en € 8.50 entree. 
 Houders van een museumjaarkaart hoeven geen entree te betalen. 

 
Indien u interesse heeft om mee te gaan kunt u tot uiterlijk 11 april 2026 
contact opnemen met Frans Soons tel. 06-23873461 of per mail: 
sjummert@hetnet.nl. 
Ook niet-KBO-leden kunnen aan deze busreis deelnemen. 
 
 

mailto:sjummert@hetnet.nl
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V.V. SCHIMMERT 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 12 APRIL: 
Schimmert 1   - Geertruidse Boys  14.30 uur. 
Schimmert 2   - Simpelveld 2   12.00 uur. 
De Ster 3   - Schimmert  4   09.30 uur. 
Vrouwen: 
Schimmert VR1  - Leonidas-W VR1  09.30 uur. 
 
HVS PRAATAVOND ‘SCHIMMERT OP EEN DAG IN MEI 1959’  
In dat jaar bezochten een journalist en fotograaf ons dorp, hun  
reportage en indrukken zijn het vertrekpunt van de bijeenkomst. 
Woensdag 22 april om 19.30 uur in ’t Weverke.  
Opgave: heemkundeschimmert@gmail.com of  045-4042200. 
 
HVS DP: rinkaove = ringoven. Traone bringe troas = ? R:4042200. 
 

Pastorie:           045-4041227.  
Pastoor G. Dölle:         045-4051273;E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; E:stefanmusanai@gmail.com. 
Kapelaan Charles:         0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Sintus:          0641313602; E: s.depa@montfortanen.nl. 
Koster:           045-4041530. 
Redactie Nuuts:         E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Parochiecomité:        E: secretaris@st-remigius.nl 
Parochieblad:            IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:            IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:            IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Restauratiefonds:        IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22. 
Giften en diversen:           IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is de pastorie 
bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©. 
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