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PALMZONDAG: VAN GEJUICH NAAR TROUW. 
Minggu Palma brengt ons ieder jaar terug naar een 
verhaal dat eenvoudig lijkt, maar diep in het hart 
raakt. Wanneer Jezus Jeruzalem binnengaat, 
wordt Hij ontvangen met gejuich en wuivende 
palmtakken. De lucht is gevuld met verwachting, dit 
is het moment waarop alles anders zal worden, zo 
hopen de mensen. 
Ze roepen “Hosanna”, vol verlangen naar redding. 
Maar de koning die komt, beantwoordt niet aan de 
verwachting die zij voor ogen hebben. Hij verschijnt 
niet met macht of overwicht, maar met zachtheid 

en nederigheid. Geen triomf zoals de wereld die kent, maar een stille weg 
van liefde en overgave. 
En juist daar wordt dit verhaal herkenbaar. De menigte van toen leeft ook in 
ons. Wij kennen het gevoel van vreugde wanneer het leven meezit, 
wanneer gebeden verhoord lijken en de toekomst open ligt. Maar we 
kennen ook de andere kant—wanneer dingen anders lopen dan gehoopt, 
wanneer vragen zich opstapelen en zekerheid begint te wankelen. Dan kan 
het gejuich langzaam verstillen. 
In een wereld die snel verandert en voortdurend in beweging is, klinkt deze 
ervaring des te sterker door. We leven te midden van meningen die komen 
en gaan, van emoties die snel oplaaien en weer verdwijnen. Vandaag 
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wordt iets of iemand toegejuicht, morgen alweer vergeten. In zo’n wereld is 
trouw niet vanzelfsprekend. 
Palmzondag nodigt ons uit om stil te worden en dieper te kijken. Geloof is 
niet alleen een moment van enthousiasme, maar een weg van blijven. Ook 
wanneer het stil wordt, ook wanneer we niet alles begrijpen. De palmtakken 
van toen lijken ons vandaag iets toe te fluisteren: dat echte trouw vaak 
groeit in het kleine, in het verborgene, in het geduldige doorgaan. 
Het leven bestaat immers niet alleen uit hoogtepunten. Er zijn ook stille 
dagen, momenten van zoeken, tijden waarin de weg onduidelijk is. Maar 
juist daar kan geloof wortel schieten. Daar ontdekken we dat hoop niet altijd 
luid en zichtbaar is, maar vaak zacht en volhardend aanwezig blijft. 
Palmzondag is daarom niet alleen een herinnering aan wat ooit gebeurde, 
maar een spiegel voor vandaag. Het is een uitnodiging om de weg te gaan 
van gejuich naar trouw, van vluchtige verwachtingen naar een geloof dat 
langzaam dieper en sterker wordt. Niet omdat alles duidelijk is, maar omdat 
we ervoor kiezen om te blijven. 

Kapelaan Stefan, s.m.m.. 
 
KERKDIENSTEN van 27 maart tot en met 6 april 2026.  
Vrijdag 27 maart: Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd.  
11.00 uur: uitvaartdienst van de heer Wiel Vankan, opgeluisterd door het  
 Dameskoor Schimmert. 
19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het familiekoor Chrisko. 
 Toedienen van het H. Vormsel aan de leerlingen van groep 8 van 
 de basisscholen van Schimmert en Nuth door deken-pastoor  
 Bronneberg. 
Zaterdag 28 maart: Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd.  
19.00 uur: H. Mis, in de kerk, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola,  
 en het uitreiken van palmtakken. 
Zondag 29 maart: Palmzondag van het lijden van de Heer. 
11.00 uur: H. Mis, verzorgd door fanfare Sint Caecilia, en het uitreiken van 
 palmtakken. 
          Intenties: Jo Smeets; echtpaar Huls-Thewessen; Noël en  
                Irène Stassen-Demacker; Martin en Mia Offermans-Janssen  
     (jaardienst); Paul Curvers (jaardienst); Victor Lemmens. 
Maandag 30 maart: Maandag in de Goede Week. 
08.00 uur: H. Mis.  
Dinsdag 31 maart: Dinsdag in de Goede Week.  
        Geen H. Mis. 
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Woensdag 1 april: Woensdag in de Goede Week.  
08.00 uur: H. Mis.   H. Franciscus van Paola, kluizenaar. 
 Intenties: familie Kooloos-Verhaeg (st.); Hein Spaetgens. 
Donderdag 2 april: Witte Donderdag.  Geen ochtendmis. 
19.30 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de heer.  
15.00 uur: Kruisweg. 
20.00 uur: Kruisverering, opgeluisterd door het Dameskoor Schimmert. 
Zaterdag 4 april: Paaszaterdag - Stille zaterdag.  
20.30 uur: H. Mis, opgeluisterd door de Gregoriaanse Schola. 
       Intenties: Miny en Wiel Hübecker-Houben; Jenny Caubo- 
       Wehrens (zeswekendienst); Rosita Verkoulen-Goossens. 
Zondag 5 april: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer. 
11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor  
 Sint Remigius. 
         Intenties: de ouders Provaas-Mobers, Sjra en Maria Goltstein- 
      Provaas, Hub en Maria Provaas-Timmers, Odiel Schneiders- 
      Provaas, Mien Provaas-Kerkhoffs; overleden ouders  

     M. Maessen-Klinkenberg (gest. jaardienst); Stefanus en Aleida  
     Van Oss-Dekkers en overleden familie (gest. jaardienst); Tiny  
     Janssen-Speetjens (gest. jaardienst); Jo en Elly Heiligers- 
     Corten; Wil en Beppie Kersten-Op den Camp en Coby de Kleine;  
     Victor Lemmens, familie Lemmens-van Oppen, familie Keulers- 
     Wouters en Frans Keulers; de ouders Soons-Pijls (jaardienst). 

Maandag 6 april: Maandag onder het octaaf van Pasen. 
      Tweede Paasdag. Voorstellen van de communicanten. 
11.00 uur: H. Mis.  
 
Weekdienst: van 29 maart t/m 4 april 2026: kapelaan Sintus Depa s.m.m.. 
 
LECTOREN. 
Zaterdag     28 maart 19.00 uur:   dhr. P. Willems. 
Zondag       29 maart 11.00 uur:   eigen lezers. 
 
COLLECTANTEN. 
Zaterdag    28 maart 19.00 uur:   Dhr. E. Hennekens.  
Zondag      29 maart 11.00 uur:   Dhr. J. Bouwens en mevr. E. Eijssen. 
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MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   28 maart 19.00 uur:          Acolieten. 
Zondag     29 maart 11.00 uur:             Lars Okkersen. 
Maandag  30 maart 08.00 uur:            Lotte Ströckens. 
Woensdag  1 april   08.00 uur:                   Cédric Hoeberigs . 
Witte Donderdag 2 april 19.30 uur:        Acolieten 
Goede Vrijdag 3 april Kruisweg 15.00 uur:      Janna en Ferran Eurelings 
Goede Vrijdag 3 april Kruisverering 20.00 uur: Acolieten 
Zaterdag  4 april Paaswake 20.30 uur:         Acolieten 
Zondag    5 april 1e Paasdag 11.00 uur:       Acolieten 
Maandag 6 april 2e Paasdag 11.00 uur: Tom Storcken en Cédric Hoeberigs 
 
LITURGIE VAN HET WEEKEND. 

Gestorven voor ons. 
Vandaag begint de Goede Week, de week 
waarin het mysterie van lijden, sterven en 
verrijzen in zijn volheid tot uiting komt. De 
palmtakken worden gezegend, het 
intochtevangelie wordt gelezen: de intocht 
in Jeruzalem is een zegetocht. Maar snel 
slaat de sfeer om. Het ‘Hosanna’ wordt 
gevolgd door het ‘kruisig Hem’. Jesaja 
profeteert een lijdende dienaar. Alle 
profetieën van het Oude Testament worden 
bewaarheid in Jezus. 

 
UITNODIGING VOOR PALMZONDAG – SPECIAAL VOOR KINDEREN 
Met veel vreugde nodigen wij alle kinderen uit om samen Minggu Palma te 
vieren in de Sint-Remigiuskerk in Schimmert op zondag 29 maart 2026 
om 11.00 uur. 
De kinderen mogen meedoen aan de processie en gaan daarna naar de 
kinderwoorddienst in de sacristie. 
Was je er dinsdag niet bij tijdens het palmknutselen? Geen probleem, je 
bent van harte welkom! De palmkruisjes voor de processie worden door 
ons verzorgd, zodat iedereen mee kan doen. 
Wil je graag komen, maar heb je nog geen versierd kruisje? Neem dan 
gerust contact op met kapelaan Stefan s.m.m. ((Deze kun je opvragen 
via s.musanai@montfortanen.nl). We kijken ernaar uit om samen met jullie 
een mooie en feestelijke Palmzondag te vieren. 
Tot ziens in de kerk!      Kapelaan Stefan 

mailto:s.musanai@montfortanen.nl
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VORMELINGEN. 
Op vrijdag 27 maart zullen de volgende kinderen het H. Vormsel 
ontvangen:  
Naam vormeling:  Adres:       
Jolien L’Ortye   Kruisstraat 29, 6333 CP Schimmert.   
Casper Janssen  Langstraat 35, 6333 CC Schimmert.   
Iven Provaas   Platzputterweg 7, 6333 AC Schimmert.  
Lisa Storcken   Op de Bies 47, 6333 BW Schimmert .  
Saar Snellings  Rooseveltstraat 39, 6333 EA Schimmert.  
Fleur Limpens   Op de Bies 32, 6333 BX Schimmert.  
Cédric Hoeberigs  Klein-Haasdal 8, 6333 AK Schimmert.  
Bram Pluijmaekers  De Bockhofweg 17, 6333 AZ Schimmert.  
Immy Ritt   Hoofdstraat 102, 6333 BL Schimmert.  
Max Wierts   Montfortstraat 4, 6333 BL Schimmert. 
 
NIEUWE COMMUNICANTEN 2026 IN SCHIMMERT. 
Fem Keulers,    Nieuwstraat 18, Schimmert. 
Fem Ekermans,   Klein-Haasdal 71, Schimmert. 
Jovi Rödiger,   Ravensbos 1, 6301 PR Valkenburg. 
Evi Storcken,    Op de Bies 47, Schimmert. 
Quin Ramakers,   Op de Bies 21B, Schimmert. 
Nena Kieboom,   Hoofdstraat 22, Schimmert. 
Kars Bouwens,   Nieuwstraat 1a, Schimmert. 
 
IN MEMORIAM. 
Tanja Frijns: 
Geboren: 6 maart 1989 in Geleen. 
Overleden: 6 maart 2026 in Heerlen. 
Dochter van Jan Frijns en Maria Frijns-Creusen 
Na de uitvaartdienst op 14 maart 2026 in de Sint Remigiuskerk van 
Schimmert is ze begraven op de begraafplaats aan de Kerkhofsteeg. 
 
Maria Provaas-Timmers. 
Geboren: 9 juni 1944 in Erp. 
Overleden:14 maart 2026 in Maastricht. 
Weduwe van Hub Provaas. 
Na de uitvaartdienst op 20 maart 2026 in de Sint Remigiuskerk van 
Schimmert is Maria bijgezet in het graf van haar echtgenoot. 
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André Lemmens. 
Geboren: 14 juni 1963 in Schimmert. 
Overleden: 15 maart 2026 in Maastricht. 
Echtgenoot van Marjo Lemmens-Smeets. 
Na de uitvaartdienst op 21 maart 2026 in de Sint Remigiuskerk van 
Schimmert, opgeluisterd door de fanfare Sint Caecilia, is André begraven 
op de begraafplaats aan de Kerkhofsteeg. 
 

Wiel Vankan. 
Geboren: 21 september 1934 in Schimmert. 
Overleden: 19 maart 2026 in Heerlen. 
Weduwnaar van Corry Vankan-Kuipers. 
Na de uitvaartdienst op 27 maart 2026 in de Sint Remigiuskerk van 
Schimmert zal hij in het crematorium Nedermaas in Geleen worden 
gecremeerd. 
 
Moge God hen nu geven Licht, Rust en Vrede. 
 
DANKBETUIGING van familie Caubo. 
Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven in de vorm van 
hartverwarmende woorden, kaartjes, bloemen, appjes, bezoekjes of het 
bijwonen van de afscheidsdienst. Het is fijn om zoveel steun te ervaren en  
te zien hoe geliefd mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Jenny Caubo-
Wehrens was. Een speciaal woord van dank aan kapelaan Stefan en 
Quincy Grootjans voor hun mooie bijdrage aan het afscheid. De 
zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 4 april in de St. Remigiuskerk te 
Schimmert.  
In de weekenden hieropvolgend kunt u haar gedenken op de plek die haar 
ruim 40 jaar zoveel plezier heeft gebracht: de toneelbühne van Crescendo 
door het bijwonen van een van de voorstellingen.  
Geniet en lach, Jenny zou het niet anders gewild hebben. 

Lou Caubo,  kinderen en kleinkinderen.  
 
DANKBETUIGING van familie Lemmens. 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het 
overlijden van André Lemmens. Het doet ons goed om in zo’n hechte 
gemeenschap te mogen wonen. De vele berichten, kaarten, bloemen en 
bezoekjes geven ons veel steun. 

Marjo, Bert en Anky, Ivo en Denise Lemmens-Smeets 
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LOURDES NIEUWS 2026.  
Beste mensen,  
In september staat er een bedevaart gepland naar Lourdes. Wij reizen als 
groep ‘Dekenaat Schinnen’ mee met de Limburgse Bedevaart Maastricht. 
Onze bedevaarten naar Lourdes zijn geheel verzorgde groepsreizen.  
Een bedevaart is niet zomaar een reis. Een bedevaart of pelgrimage is een  
reis met diepgang. U gaat samen met anderen op weg om iets bijzonders 
te beleven. Een bedevaart brengt u verder op uw weg door het leven.  
Deze bedevaart kunt u maken per vliegtuig of per bus. In Lourdes logeren 
we in een uitstekend 3-sterrenhotel. Reis en verblijf zijn op basis van 
volpension.  
De vliegreis duurt zes dagen en de busreis negen dagen. De vliegreis gaat 
vanaf vliegveld Weeze (Dld) met als vertrekdatum 13 september en duurt 
tot en met 18 september. De busreis, met als opstappunt Maastricht, heeft 
als vertrekdatum 11 september en duurt tot en met 19 september. Tijdens 
de busreis zijn er op de heenreis twee overnachtingen en op de terugreis 
één overnachting.  
Wilt u meer weten over deze mooie en indrukwekkende reizen, neem dan 
contact op met de heer Jan Bouwens. Hij kan u voorzien van alle 
benodigde informatie, te denken valt aan de kosten en eventuele 
begeleiding die noodzakelijk kan zijn tijdens deze reis.  
Contactgegevens: Jan Bouwens, Nieuwstraat 3, Schimmert, 045-4041244 / 
06-27652457  

Groep Dekenaat Schinnen. 
 
REGIOBIJEENKOMSTEN TOEKOMSTVISIE 
Woensdag 15 april vindt in Wittem de regiobijeenkomst voor Zuid-
Limburg plaats. 
 
Toekomstvisie. 
‘Verbonden met elkaar in Christus – Kompas voor de toekomst’. Zo heet de 
toekomstvisie voor de kerk in Limburg, die bisschop Ron van den Hout eind 
vorig jaar heeft gepresenteerd. Die toekomstvisie is tot stand gekomen na 
drie uitvoerige gesprekken met 150 mensen uit het hele bisdom. Natuurlijk 
waren er ook een heleboel belangstellenden die daar niet aan deel konden 
nemen. Zij krijgen nu de kans om mee te praten. 
 
Voor wie? 
Deze regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen in Limburg die de 
toekomst van de kerk en het geloof aan het hart gaat. Dit kunnen leden van 
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kerkbesturen en pastorale teams zijn, kernvrijwilligers in parochies en 
betrokken parochianen die graag een steentje bij willen dragen. Ook 
mensen die misschien wat minder kerkbetrokken zijn, maar wel heel 
geïnteresseerd, zijn van harte welkom. 
 
Programma. 
In de toekomstvisie staat duidelijk omschreven dat de kerk van de toekomst 
in Limburg synodaal zal zijn, een gemeenschap van gemeenschappen 
waarin participatie en zending een belangrijke rol gaan spelen. Iedere 
gelovige is geroepen om bruggen te bouwen naar de toekomst. Maar hoe 
doe je dat? Hoe kunnen betrokken katholieken in Limburg samen op weg 
gaan naar een synodale kerk, waarin ze levendig getuigen van hun geloof 
en samen bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen? Dat is de vraag die 
tijdens de regiobijeenkomsten centraal staat en waarover het bisdom graag 
de mening van de aanwezigen hoort. 
Iedereen die zich aanmeldt wordt als voorbereiding op de bijeenkomst 
gevraagd om de toekomstvisie te lezen en vooraf al een antwoord te 
formuleren op de vragen: wat spreekt u in de toekomstvisie zeer aan? En: 
wat roept weerstand op? Iedereen krijgt de gelegenheid om het antwoord 
op die vragen in maximaal drie minuten in een kleine groep te delen. 
Het programma van de regiobijeenkomsten begint telkens om 19.00 uur en 
wordt rond 21.30 uur afgesloten. 
U kunt u aanmelden bij de pastoor (pastoor@h-clemens.nl of telefoon: 045-
4051273). Ook kunt u bij pastoor een exemplaar bekomen van de nota 
Toekomstvisie. 

Pastoor G. Dölle 
 
MEDEDELINGEN KBO. 
Kienen. 
Op dinsdag in de even weken wordt er gekiend. De komende data zijn 
dinsdag 31 maart 2026 en vervolgens dinsdag 14 april 2026 en dinsdag 28 
april 2026, aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis. Niet-KBO-leden 
zijn ook welkom. 
Jeu de Boules. 
Sinds woensdag 4 maart 2026 spelen we wekelijks weer het spel Jeu de 
Boules op de baan bij het gemeenschapshuis. Als u wilt meedoen aan het 
Jeu de Boules vragen wij u om zich om ca 13.45 uur te melden bij de baan 
bij het gemeenschapshuis. 
 
 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
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DoorTrapBeweegdag. 
Op dinsdag 19 mei 2026 organiseren we in overleg met de gemeente 
Beekdaelen en de Senioren Limburg een DoorTrapBeweegdag te 
Schimmert, met als doel om de deelnemers extra fietsvaardigheden mee te 
geven. Ook niet-KBO-leden kunnen hieraan meedoen. 
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
(Chrit Leenders) tel 06-81881773 of per mail: kboschimmert@gmail.com. 
 
TURNVERENIGING EXCELSIOR SCHIMMERT 
Op 21 en 22 maart werden in Oirsbeek de L.K. finales meerkamp 
bij de dames geturnd. Er waren 3 Excelsior turnsters hiervoor geplaatst. 
In niveau 6 behaalde Mia Voncken de bronzen medaille. 
Jolien L'Ortye werd hier 19e en Noor L'Ortye 22e.  
Men mag trots zijn op de behaalde resultaten. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 
Donderdag 2 april 10.30 uur: koffie / kletsuurtje in de brasserie van het 
gemeenschapshuis. 
Alle leden ontvangen binnenkort een sleutelhanger met het logo van 
ZijActief in de brievenbus; een presentje vanuit ZijActief Roermond! 
 
V.V. SCHIMMERT 
PROGRAMMA VAN ZONDAG 29 MAART: 
Daalhof 1   - Schimmert 1   14.30 uur. 
Daalhof 2   - Schimmert 2   11.00 uur. 
Schimmert 3   - Daalhof 4   12.00 uur. 
Schimmert 4   - Geulsche Boys 2  09.30 uur. 
Vrouwen: 
SVO DVC’16 VR3  - Schimmert VR1  10.00 uur. 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 28 maart zal er oud papier worden opgehaald door 
buurtvereniging "De Bies". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten.    
 
HVS DP: kevaak = groot voorwerp. waerbeusjtel = ? R:4042200. 
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Pastorie:           045-4041227.  
Pastoor G. Dölle:         045-4051273;E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; E:stefanmusanai@gmail.com. 
Kapelaan Charles:         0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Sintus:          0641313602; E: s.depa@montfortanen.nl. 
Koster:           045-4041530. 
Redactie Nuuts:         E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Parochiecomité:        E: secretaris@st-remigius.nl 
Parochieblad:            IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:            IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:            IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Restauratiefonds        IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22. 
Giften en diversen:           IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is de pastorie 
bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©. 
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