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TREED IN DE VOETSPOREN VAN DE HEILIGE MONTFORT. 
Een paar dagen geleden ben ik 
teruggekomen van een vakantie in Frankrijk. 
Ik bracht deze vakantie door met een bezoek 
aan het dorp waar de heilige Louis-Marie de 
Montfort is geboren en opgegroeid. Ook heb 
ik de plaatsen van zijn werken en zijn 
graftombe bezocht. Een reis die voor mij 
persoonlijk mijn enthousiasme voor zending 
in Nederland heeft aangewakkerd. Zes dagen 
verbleef ik in Montfort sur Meu. Het dorp waar 
Montfort geboren is. Op de derde dag 
bezocht ik de Calvarieberg die Montfort had 
gebouwd op de Pont Chateau Nantes. Deze 
Calvarieberg werd ooit afgebroken en 
opnieuw opgebouwd door de pastoor aldaar. 

Op de vierde dag bezocht ik het graf van Montfort in Saint Laurent sur 
Sèvre. Het zien van de tombe van de heilige Louis-Marie de Montfort is als 
het zien van een fakkel die is gedoofd omdat hij is opgebrand door de liefde 
van God. Een figuur die durfde te leven in zijn eigen stijl. Montfort was vol 
mededogen met arme zielen. Hij offerde zichzelf op in een geest van 
onvermoeibare dienstbaarheid. Zijn korte leven laat zien dat hij niet voor 
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zichzelf leefde. Dag en nacht dacht Montfort na over hoe hij de 
barmhartigheid van God aan ieder mens kon laten voelen. 
Op de vijfde dag bezocht ik de brug van Cesson aan de rand van Rennes. 
Het was bij deze brug dat Montfort zeer radicaal werd in het volgen van 
Jezus. Hij liep helemaal naar Parijs. Onderweg ruilde hij zijn goede kleren 
met de armen. Hij was er zo zeker van dat de Heer die hem riep hem niet 
zou laten stranden. Montfort is voor mij een figuur vol geloof. Zijn 
brandende geest leerde mij niet te klagen. Montfort leerde me om me altijd 
te verheugen in dienstbaarheid. Montfort leerde me om offers te durven 
brengen en niet voor mezelf te leven. De geest van de Heilige Louis-Marie 
de Montfort leert ons allemaal om om anderen te geven, om ons ego te 
durven ontwapenen, om een persoon vol liefde te zijn, om elkaar te 
versterken in plaats van neer te halen en om een zegen te zijn voor 
mensen die het moeilijk hebben. De wereld van vandaag heeft het allemaal 
nodig. Het gebed van de heilige Louis-Marie de Montfort is met ons allen. 
      Kapelaan Sintus, s.m.m.. 
 
LEVEN IN BALANS. 

Een paar jaar geleden zag ik in Maastricht een 
film: Herdershond. Een eenvoudige film, 
zonder spektakel, maar met een diepe 
boodschap. Het liet het verschil zien tussen 
een pastoor en een kapelaan – de herder en 
de hond. Verschillende rollen, maar met één 
missie: zorgen voor mensen. Toen pastoor 

naast me zat, grapte hij: “Ik ben de herder… en jij?” 
Ik antwoordde lachend: “Dan ben ik de hond.” We lachten, maar de 
boodschap bleef: iedere rol heeft betekenis. Zelfs een eenvoudige rol kan 
van groot belang zijn.  
Dat zien we ook in het evangelie van afgelopen zondag: Martha en Maria. 
De één zorgt, de ander luistert. De één is actief, de ander aanwezig. Jezus 
wijst Martha niet af, maar herinnert haar – en ons – aan iets wat we vaak 
vergeten: luisteren is ook liefde. Maria koos het beste deel, zegt Hij. Niet 
omdat ze niets deed, maar omdat ze alles opzij zetten om écht aanwezig te 
zijn.  
Paus Franciscus zei eens: “Veel mensen wonen samen, maar voelen zich 
alleen… omdat niemand echt luistert.” Luisteren is meer dan horen. Het is 
aanwezig zijn met je hart. 
In een tijd waarin we rennen, zorgen en plannen, roept Jezus ons op tot 
balans. Niet óf Maria, óf Martha. Maar beiden. Laat ons daarom: werken 
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met liefde, luisteren met aandacht, en Jezus welkom heten – niet alleen 
met onze handen, maar vooral met ons hart. 

Kapelaan Stefan,s.m.m.. 
 

KERKDIENSTEN van 24 juli tot en met 10 augustus 2025.    
Donderdag 24 juli: donderdag in week 16 door het jaar. 
09.30 uur: H. Mis. 
 Intenties: Seph Jaspar (verjaardag); Theo Eijssen. 
Zaterdag 26 juli: Zaterdag in week 16 door het jaar.  
 HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria. 
19.00 uur: H. Mis. 
Zondag 27 juli: Zeventiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis.  
Maandag 28 juli: maandag in week 17 door het jaar. 
08.00 uur: H. Mis.    
Dinsdag 29 juli: Dinsdag in week 17 door het jaar.  
 HH. Marta, Maria en Lazarus.   Geen H. Mis. 
Woensdag 30 juli: Woensdag in week 17 door het jaar.  
 H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar. 
08.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 31 juli: Donderdag in week 17 door het jaar.  
 H. Ignatius van Loyola, priester 
09.30 uur: H. Mis.  
Vrijdag 1 augustus: Vrijdag in week 17 door het jaar. Geen H. Mis. 
 H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar.  
Zaterdag 2 augustus: Zaterdag in week 17 door het jaar.  
 H. Eusebius van Marcelli, bisschop. 
19.00 uur: H. Mis. 
      Intenties: Jean Moonen (1e jaardienst); Math en Annie  
      Lahaije-Evers en overleden familieleden (jaardienst). 
Zondag 3 augustus: Achttiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: Woord- en communiedienst.  
          Intentie: overleden ouders/schoonouders Sef en Nie  
      Houtvast-Pruppers (jaardienst). 
Maandag 4 augustus: maandag in week 18 door het jaar. 
      H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars), priester. 
08.00 uur: H. Mis.   
      Intentie: familie Kooloos-Verhaeg (st).  
Dinsdag 5 augustus: Dinsdag in week 18 door het jaar.  
        Geen H. Mis. 
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Woensdag 6 augustus: Woensdag in week 18 door het jaar.  
08.00 uur: H. Mis.  
Donderdag 7 augustus: Donderdag in week 18 door het jaar.  
 HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren. 
09.30 uur: H. Mis. 
Vrijdag 8 augustus: Vrijdag in week 18 door het jaar 
 H. Dominicus, priester.    Geen H. Mis. 
Zaterdag 9 augustus: Zaterdag in week 18 door het jaar. 
 H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein).  
19.00 uur: H. Mis. 
      Intentie: Bertha Heiligers-Knops. 
Zondag 10 augustus: Negentiende zondag door het jaar. 
11.00 uur: H. Mis.  
          Intenties: de ouders Thewessen-Vleugels (gest. jaardienst);  
      Jo Mevis. 
 

Weekdienst:  van 27 juli t/m 2 aug. 2025: kapelaan Sintus Depa s.m.m.. 
  van  3  t/m 9 aug. 2025: kapelaan Sintus Depa s.m.m.. 
 

LECTOREN. 
Zaterdag       26 juli 19.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
Zondag           27 juli 11.00 uur: mevr. M. Zeegers. 
 

Zaterdag       2 aug. 19.00 uur: dhr. P. Ritt. 
Zondag           3 aug. 11.00 uur: mevr. M. Heiligers. 
 

COLLECTANTEN. 
Zaterdag      26 juli 19.00 uur: dhr. P. Visschers.  
Zondag          27 juli 11.00 uur: mevr. E. Eijssen en dhr E. Hennekens. 
Zaterdag       2 aug. 19.00 uur: dhr. N. Lemmens.  
Zondag           3 aug. 11.00 uur: dhrn. F. Soons en Ch. Leenders. 
 

MISDIENAARS / ACOLIETEN. 
Zaterdag   26 juli 19.00 uur: -  -  -  -  -  -  -. 
Zondag     27 juli 11.00 uur: Sunny Vankan en Cédric Hoeberigs. 
Maandag          28 juli 08.00 uur: -  -  -  -  -  -  - . 
Woensdag    30 juli 08.00 uur: -  -  -  -  -  -  - . 
 

Zaterdag    2 aug. 19.00 uur: -  -  -  -  -  -  - . 
Zondag      3 aug. 11.00 uur: woord- en communiedienst. 
Maandag           4 aug. 08.00 uur: -  -  -  -  -  -  - . 
Woensdag     6 aug 08.00 uur: -  -  -  -  -  -  - . 
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LITURGIE VAN HET WEEKEND. 
Zondag 27 juli 2025. 
Leven als gedoopte. 
Op deze eerste dag van de week komen we samen 
als gedoopten. Het gastmaal van de Heer is ons 
wekelijks vertrekpunt. En voor diegenen die zich 
voorbereiden op de opname in de kerk is er een 
traject van leren en ontdekken. En ook de gasten die 
we in ons midden verwelkomen, u bent meer dan 
welkom en u mag de schoonheid van een leven met 

God ontdekken. Maar hoe we hier ook zitten, in welke fase van ons leven 
en geloof, we zijn allemaal leerlingen, een leven lang. 
 
Zondag 3 augustus 2025. 

Met Jezus verbonden. 
Hoe kom jij tot rust? Juist in deze weken van het 
jaar zien we dat mensen op talloze manieren tot 
rust komen. Door een bergwandeling of een 
citytrip te maken, door voor de tent te genieten 
van een koud biertje, door te zwemmen of een 
rondreis te maken. Vandaag komen we hier in de 
kerk tot rust. Rust die eeuwig is, die niet na een 
paar weken wordt ingeruild voor de drukte van 
het gewone leven. Rust die als grond onder ons 

bestaan wil dienen. Deze hemelse rust komt voort uit onze verbondenheid 
met de Heer. 
 
PAROCHIEBLAD IN VAKANTIEPERIODE. 
In de vakantieperiode zal, in verband met de vakantie van de bezorgers, 
het parochieblad niet wekelijks worden bezorgd. 
Van 11 juli tot en met 4 september 2025 zal het parochieblad elke 2 weken 
worden uitgegeven. Dat betekent: 
Uitgave nr.: datum uitgave:      kopij inleveren voor: aantal weken: 
61 – 27: 25 juli        23 juli, 12.00 u.          2 weken. 
61 – 28:   8 augustus         6 augustus, 12.00 u. 2 weken. 
61 – 29: 22 augustus       20 augustus, 12.00 u. 2 weken. 
61 – 30:   5 september.         3 september, 12.00 u.  1 week. 
Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe en een behouden 
thuiskomst. 
                          De redactie. 
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WOONRUIMTE TE HUUR IN PASTORIE. 
De parochie biedt de bovenverdieping van de pastorie per 1 sept. van dit 
jaar te huur aan. Het te verhuren gedeelte bestaat uit drie kamers en een 
aparte badkamer. Daarnaast is medegebruik van de keuken op de begane 
grond ook mogelijk. Er is een aansluiting voor een wasmachine. De huur 
wordt in verband met mogelijke andere bestemming voor de pastorie voor 
maximaal twee jaar aangegaan. De huurprijs bedraagt € 850,-, water, gas 
en electra inbegrepen. 
Belangstellenden kunnen telefonisch of via mail een afspraak maken op het 
secretariaat om de bovenwoning te bezichtigen: 
Tel.:  045 - 4041227 
Email: secretaris@st-remigius.nl 

Parochiecomité Sint Remigius Schimmert. 
 

De parochies in onze clusters gaan weer  
samen op bedevaart naar  

Banneux Notre-Dame 
“Maagd der Armen” 

Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de 
Belgische Ardennen) is een bekend 
bedevaartsoord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar 
Banneux! Bij de Moeder van de Verlosser willen 
zij het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij 
stellen in Jezus Christus, de Bron van alle 
genade!  
 

Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo leidt de 
Maagd der Armen ook vandaag nog elke 
bedevaarder op zijn en haar levensweg.  Zij 
vraagt ons “de handen in het water te 
steken”, in de Bron van het ware leven: 
Jezus!  

Aanmelden, 
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze 
parochiebedevaart op dinsdag 2 september 
2025 naar Banneux, dan bent u van harte uitgenodigd.  Informatie en 
aanmeldingsformulieren vindt u in de kerk en bij de parochiekantoren, of 
bel gewoon. Geef u snel op, want er zijn slechts 40 plaatsen in de bus! 
Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we met een bus of busjes. 

mailto:secretaris@st-remigius.nl
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De kosten bedragen € 30,00 per persoon (inclusief de busreis/busjes en 
koffie/thee met vlaai) en dienen bij inschrijving te worden voldaan ter 
bevestiging van de deelname.  U kunt zich inschrijven bij het eigen 
parochiekantoor. (U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te 
nemen, de drank is voorhanden.) 
____________________________________________________________ 
Openingstijden parochiekantoren: 
Hulsberg: Dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur pastorie (tel.nr.: 045- 
  4051273). 
Schimmert: Maandag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur pastorie 

(tel.nr.: 045-4041227). 
Nuth:  Dinsdag en vrijdag tussen 09:30 en 10:30 uur en  
  donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur pastorie (tel.nr.:  
  045-5241208). 

 
SCHUTTERIJ ST. SEBASTIAAN 
Het waren drukke tijden voor onze schutterij. Op zondag 6 juli namen we 
deel aan het OLS te Heythuysen. 
Het was een regenachtig, maar gezellig en goed georganiseerd feest. 
Onze schutterij behaalde de volgende prijzen: 
1e Prijs Mooiste Geheel NEG (nieuwe exercitie gewapend) 
2e Prijs Mooiste Koningin NEG (M. Marthens) 
2e Prijs Beste Hoornblazer 5e div. (G. Lemmens) 
3e Prijs Beste Hoornblazer 5e div. (S. Pluijmaekers) 
6e Prijs Beste Tamboer Jeugddiv. (I. Provaas) 
Bij de schietwedstrijden haalde ons A-zestal de kaveling helaas niet. 
 

Afgelopen zondag namen we deel aan het Zuid-Limburgs Federatiefeest te 
Ubachsberg. 
De weergoden waren ons hier in eerste instantie een stuk beter gezind, 
onder stralend weer werd een drukbezochte optocht gelopen. 
We mochten de volgende prijzen mee naar huis nemen: 
1e Prijs Jachthoornkorps, 1e div. 
2e Prijs Beste Tamboer-Majoor 1e div. (P. Offermans). 
3e Prijs Mooiste Koningspaar (K. Janssen en J. Bruls). 
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3e Prijs Mooiste Geheel NEG. 
4e Prijs Beste Tamboer Jeugddiv. (B. Pluijmaekers). 
4e Prijs Beste Tamboer 5e div. (T. Doomen). 
Al met al weer mooie resultaten en gezellige schuttersfeesten! 
Ook onze schutterij gaat even met vakantie, het eerstvolgende bondsfeest 
vindt plaats op zondag 24 augustus in Sittard. 
Wist u trouwens dat we dit jaar 2 x naar Sittard gaan? Op zondag 12 
oktober nemen we voor de 1e keer deel aan het Schutterijen - en 
Gildentreffen tijdens het Oktoberfeest! “Komp mer kieke!” 
Fijne Vakantie! 
 
OUD PAPIER. 
Zaterdag 26 juli zal er weer oud papier worden opgehaald door 
buurtvereniging "De Bies ". 
De route zal aanvangen om 8.30 uur in de Torenstraat en Op de Bies. 
Wij verzoeken u het oud papier op de bekende wijze, gebundeld of in 
dozen op het trottoir te zetten. 
 

HVS DIALEKPROJEK: Sarant / as(se)rant / astrant = brutaal. 
täölder / teulder = ?   Reacties:  045 – 404 2200 
 

Pastorie:           045-4041227.  
Pastoor G. Dölle:         045-4051273;E: pastoor@h-clemens.nl. 
Kapelaan Stefan:         0639431473; E: stefanmusanai@gmail.com. 
Kapelaan Charles:         0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Sintus:          0641313602; E: s.depa@montfortanen.nl. 
Koster:           045-4041530.  
Redactie Nuuts:         E: parochieblad@st-remigius.nl. 
Parochiecomité:        E: secretaris@st-remigius.nl 
Website:            www.st-remigius.nl. 
Parochieblad:          IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.      
Kerkbijdrage:          IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.  
Misstipendia:          IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.  
Giften en diversen:         IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Kerststallendorp Schimmert:  IBAN: NL23 RABO 0300 3792 50. 
Op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is de pastorie 
bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en vragen. 
“Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te 
Schimmert ©. 
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